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Volharden, danken, en lofprijzen! 

Intro.: Gebed! Bidden kom je in verschillende vormen tegen in de Bijbel. Wanneer je 

bidden opzoekt in de Bijbel, zul je ongetwijfeld passages vinden die nauw aansluiten bij 

jouw eigen levenssituatie.  

Volharden in het gebed, onder alle omstandigheden!: 

LK.18:1 -“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd 

moet bidden en niet de moed verliezen.”                                                                         

(18:1-8 –De onrechtvaardige rechter.) Met andere woorden:                                            

Geef niet op! Ook al word je geconfronteerd met een corrupt systeem, met 

onrechtvaardigheid, met ongeïnteresseerde gezagsdragers.                                                        

Blijf vragen om recht gedaan te worden. Precies zoals de weduwe uit de gelijkenis van 

Jezus, die te maken had met een onrechtvaardige rechter.                                                      

Niet wanhopen door alle tegenwerkingen en teleurstellingen.                           

Onrechtvaardigheid zul je altijd tegen kunnen komen in de wereldse maatschappij.             

Blijf desondanks vasthouden aan jouw geloof in een rechtvaardige, troostende, 

liefhebbende en beschermende God!                                                                                     

Laat je niet ontmoedigen door de slechte omgeving en omstandigheden waarin jij leeft 

en waarmee je wordt geconfronteerd.                                                                                                        

Laten wij elkaar aanmoedigen, bijstaan, oproepen, uitdagen en ondersteunen om 

aandacht te schenken aan het einde van de gelijkenis die Jezus ons hier geeft:                                    

LK.18:7-8 –“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht 

tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u 

dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, 

wel het geloof op de aarde vinden?”                                                                                   

Kol.4:2:”Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” 

Kol.4:5-6 -“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet 

hoe u iedereen moet antwoorden.”                                                                                              

MK.9:50 –“Het zout is goed, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zult u het 

smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.”                                          

Rom.12:12 –“Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in 

het gebed.”                                                                                                                      

Efez.5:15-17 –“Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als 

wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet 

onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.”                                                     

Efez.5:20 –“en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze 

Heere Jezus Christus.”                                                                                                             

Efez.6:16-18 –“Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige 

pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het 



“Volharden, danken en lofprijzen” – Maaltijd des Heren – zondag 21 juni 2024- GVCMaastricht- Ruud Verheijen 

 

2 
 

zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle 

gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen.”                                                                                                              

1 Thess.5:17-18 –“Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil 

van God in Christus Jezus voor u.”  

Denk bijvoorbeeld aan de voorbeelden van :                                                                              

AHanna:                                                                                                                           

1 Sam.1:10-11 –“Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg. Zij legde 

een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende 

van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet maar aan Uw 

dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn 

leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.”                                                      

1 Sam.1:19-20 –“Zij stonden ’s morgens vroeg op, bogen zich neer voor het 

aangezicht van de HEERE, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. 

Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna, en de HEERE dacht aan haar. Het 

gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en 

gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.”                                               

1 Sam.1:27-28 –“Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik 

van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, 

aan de HEERE  overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar 

voor de HEERE neer.”                                                                                                              

1 Sam.2:20-21 –“Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw, en zei: Moge de HEERE u 

nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de HEERE gebeden 

heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de 

HEERE naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde drie zonen en twee dochters, en 

de jonge Samuel werd groot bij de HEERE.”                                                                                                                

BDe Herders in het veld:                                                                                                   

Lukas 2:8-21:                                                                                                                         

vers 15:”En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, 

dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord 

zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.”                                             

Vers 16:”En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje 

liggend in de kribbe.” (Precies zoals werd gezegd door de engel! vers 10-12)                                                  

Vers 17:”Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun 

over dit Kind verteld was.”                                                                                                               

Vers 20:”En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles 

wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.” 
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Konklusie: 

Dit Kind, Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste, (Mt.1:18-25;Lk.1:30-32) 

is naar de aarde gekomen als Mensenzoon,  terwijl Hij in de gestalte Gods was.                                       

Laten wij dankbaar zijn. Volharden in het gebed en in de lofprijzing. 

Schoongewassen door het vergoten bloed van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.                                            

Laten wij dit samen vieren en gedenken als wij deelnemen aan de maaltijd des Heren!                                              

Laten wij leven als de veranderde mensen, die wij geworden zijn, nadat wij opstonden 

uit het bad van de wedergeboorte bij onze doop!                                                 

(o.a.Rom.12:1-2;6:1-4; Ef.4:1-32)                                                                                   

Volledig afhankelijk van Gods genade en niet uit eigen werken. (Ef.2:8-10)                   

Laten wij als herboren mensen anders in het leven (blijven/gaan) staan!                                                  

Steunen en bouwen op het voorbeeld van Jezus Christus!                                              

Volhardend in het gebed, in de dankzegging en in de lofprijzing! 

Fil.2:5-11 –“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, 

terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan 

God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf 

aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens 

bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de 

dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en 

heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus 

zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de 

aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.” 

Laten wij God danken, loven en aanbidden als wij de maaltijd samen nemen. 

 


