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Wie is opgevaren naar of opgenomen in de hemel? 

Intro. Welke personen ken jij, die zijn opgevaren/opgenomen naar/in de hemel? 

A:Henoch: (Gen.5:18-24)                                                                                                            

”Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”. 365 jaar oud.(vs24)                       

Wat zegt de Hebreeërschrijver over Henoch? (Hebr.11:5-6):                                                            

Henoch is door God weggenomen omwille van zijn geloof!  Opdat hij de dood niet zou zien!(Hebr.11:5)                     

Als gevolg van de komende zondvloed misschien?! (Gen.6:5-8,13;7:1-24)                                                                                                                   

Vóór de wegneming van Henoch werd er van hem getuigd dat hij God behaagde! (Hebr.11:5)                                 

Henoch was gelovig en zocht God! Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen en kan God ook 

niet belonen. (Hebr.11:6)                                                                                                                                       

B:Elia: ( 2 Kon.2:1-18)                                                                                                                     

”Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal 

wegging”. (2 Kon.2:1)                                                                                                                                     

”Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen?” (Dit vragen de leerling-profeten uit 

Bethel en Jericho aan Elisa. Ik weet het ook, zwijg erover zegt Elisa.) (2 Kon.2:3,5)                                                         

vs11-12:”Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige 

paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa 

zag hem niet meer”. 50 dappere mannen hebben 3 dagen naar Elia gezocht, maar hem niet gevonden. Ik 

heb het u toch gezegd! zegt Elisa tegen hen. Ga hem niet zoeken. (2 Kon.2:16-18)                                                                                      

Wie zien Elia wel terug vele jaren later?                                                                                                             

De apostelen: Petrus, Jakobus en Johannes. (Mt.17:3-4) – De verheerlijking op de berg. (Matth.17:1-13)                                                                                                              

Matth.17:9-10:”…Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen?”                         

Matth.17:12-13 –“Elia is al gekomen en ze hebben hem niet erkend…toen begrepen de discipelen dat Hij 

tot hen over Johannes de Doper gesproken had.” (Antwoord van Jezus.)                                                                      

Matth.11:1-19: vs13-14 -“…Want  al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als 

u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.” (Jezus verwijst naar de profetie in Maleachi.4:5)                                                                                 

Lukas 1:5-80: …vs13-17:”…vs13-“u zult hem de naam Johannes geven” zegt de engel tegen Zacharias. 

vs16- “en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.” vs17-“En hij zal voor Hem uit gaan 

in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de 

ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk 

gereed te maken…”                                                                                                                                

C:Jezus:                                                                                                                                          

”… De Heere is opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.”(Mk.16:19)              

“…En Hij werd opgenomen in de hemel.”(Lk24:51)                                                                                           

“Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 

door Zijn krachtig woord, heeft nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, 

Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”(Hebr.1:3)                                                                                                                                   

”terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de 

rechterhand van de troon van God.”(Hebr.12:2)                                                                                                                    

”…werd Hij opgenomen, een wolk onttrok Hem aan hun ogen..”(Hand.1:9)                                                         

”…waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?...”(Hand.1:11)                                                                   

”Deze Jezus , Die van u is opgenomen naar de hemel…zal op dezelfde wijze terugkomen…” (Hand.1:11)                              

(o.a. Mt.24:30-31;Mk.13:24-27;LK.21:25-28;1 Thess.1:10;4:13-18;Opb.1:1-8…)                                          

D:De misdadiger aan het kruis:(Lukas 23:32-43)                                                                           

”En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen 

hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” (Luk.23:42-43)                                                          

E:Lazarus: (Lukas 16:19-31)                                                                                                      



Wie is opgevaren naar of opgenomen in de hemel?- Bijbelstudie zondag 17 november - GVCMaastricht – Ruud Verheijen. 

2 
 

….vs22:”Het gebeurde nu dat de bedelaar (Lazarus) stierf en door de engelen in de schoot van Abraham 

gedragen werd.”                                                                                                                              

…vs26:”En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u 

zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.”                                                                                                                              

..vs31:”Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook 

niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.”                                                                               

F:Paulus: (2 Kor.12:1-4)                                                                                                         

vs2:”…dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen…”                                                                                                                

vs4:”dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een 

mens niet is geoorloofd uit te spreken.”                                                                                   

Hand.22:17-21:                                                                                                                      

vs17:”en het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in 

geestvervoering raakte…”                                                                                                                     

Conclusie:                                                                                                                                      

Zoals Jezus is opgenomen naar de hemel, zo zal Hij op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel 

hebt zien gaan  zegt de engel. (vs11) Hand.1:4-14                                                                                

1 Thess.4:13-18:  ”Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, 

opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus 

gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met 

Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst 

van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus 

zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 

worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Zo dan troost elkaar, met deze woorden.”                                                                                                                                                                                        

Joh.14:1-7:”Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn 

Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u 

gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot 

Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei 

tegen hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?  Jezus zei tegen 

hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend 

had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.” 

Wij zijn niet onwetend!                                                                                                                                     

Wij hoeven niet bedroefd te zijn!                                                                                                                      

Onze hoop, onze troost, ons heden en onze toekomst liggen bij de Heere Jezus Christus, onze Heiland, 

onze Redder, onze Middelaar, onze Burcht, onze houvast in dit leven en het leven na dit aardse bestaan.  

                                                                                                                                                                           

Uitdaging:                                                                                                                                     

Laten wij elkaar aanmoedigen, uitdagen en oproepen in de hoop en zekerheid die wij hebben in de 

wederkomst van Jezus. In onze ontmoeting met Hem in de lucht en in de voor ons klaargemaakte woning in 

de hemel, in het huis van de Vader. 

 


