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“Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” 

“Een bakkie troost”  Een kop koffie waar je troost van krijgt!                                                  

Troost betekende vroeger ook “steun”.                                                                            

Even uitrusten van het werk door samen een bakkie te drinken en dan gelijk eventjes bij te 

praten, uit te praten, je hart te luchten, problemen aankaarten en samen oplossen, van 

gedachten  wisselen om na het bakkie troost weer terug aan de slag te kunnen gaan!                                                     

1 Thess.4:13-18:                                                                                                                

Met welke woorden wil de apostel Paulus dat de christenen in Thessalonica elkaar 

troosten?                                                                                                                              

Wees niet onwetend over hen die ontslapen zijn! Wees niet bedroefd over hen die al gestorven 

zijn! Wij hebben immers hoop, in tegenstelling tot de niet christenen! (4:13)                                

Waarom, waardoor, waarin en waaruit bestaat hun hoop?                                                       

Het geloof dat Jezus gestorven en opgestaan is! Het geloof dat God, Hem zal terugbrengen! 

(4:14)                                                                                                                          

Luister naar het woord van de Heere, schrijft de apostel: (4:15-17)                                             

De Heere Zelf zal neerdalen uit de hemel. Met een geroep, met de stem van een aartsengel en 

met een bazuin van God. (4:16)                                                                                     

Let vervolgens op de troostende woorden van de apostel:                                                

”En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.” (4:16) Let op de kanttekening!                                           

”De levenden zullen vervolgens samen met de opgestane overledenen opgenomen worden 

in de wolken.” (4:17)                                                                                                                      

Wat gebeurt er vervolgens?                                                                                                

Er komt een ontmoeting met de Heere in de lucht! (4:17)                                                    

Vervolgens zullen zij die opgenomen worden voor altijd bij de Heere zijn! (4:17)                           

Zo dan troost elkaar met deze woorden!, broeders en zusters. (4:18)                                                       

Laten wij elkaar oproepen, aanmoedigen, uitdagen en aanzetten tot waakzaamheid!                       

1 Thess.5:1-11:                                                                                                                           

Wij zijn niet in de duisternis, wij behoren het licht toe. Jezus is het licht! (Joh.8:12,1Joh.1:5)                                                         

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 

(5:6) Denk aan de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. (Matth.25:1-13)                                                                                                                                

Laten wij elkaar bemoedigen, opbouwen en oproepen met de volgende woorden:                

”Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en 

liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, 

maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestor-

ven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig 

elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thess.5:8-11)                                        

Uitdaging:  Denk aan de woorden van de Heere Jezus op het einde van de gelijkenis van de 

5 wijze en de 5 dwaze meisjes.: Matth.25:13:                                                                                                                                                                                                                                                            

”Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 

mensen komen zal.”  Wees dus waakzaam broeders en zusters!                                                                                                    

De Heere God heeft ons immers voorbestemd tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze 

Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is! (1 Thess.5:9-10) 


