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Saulus/Paulus 

Intro: Een kleine inkijk in de achtergrond, het gezinsleven van Paulus en de 

door God aan hem gegeven zendingsopdracht. 

Saulus is een Jood, geboren in Tarsus in de Romeinse provincie Cilicië. 

(Hand.21:39; 22:27-28)                                                                                             

Saulus is opgegroeid in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliël. Hij is nauwgezet 

onderwezen in de Joodse wetten. (Hand.22:3;26:5)                                                                             

Gamaliël was een belangrijke Joodse leider van het Sanhedrin.                                 

(Hand.5:34-40;22:3)                                                                                                    

Saulus was voordat hij door de Heer geroepen werd een ijverig Farizeeër. 

(Hand.8:1-3;9:1-2,10-17)                                                                                               

Kijk naar de bekering van Saulus! (Hand.9:1-22;22:1-21)                                                     

Saulus wordt na zijn bekering ook Paulus genoemd. (Hand.13:2-3,9;23:11)         

De Heer noemt hem Saul, wanneer Hij hem roept op de weg naar Damascus. De 

Heer noemt hem Paulus wanneer Hij hem verschijnt in de kazerne.                                 

(Hand.9:3-5;23:11)                                                                                                      

Paulus is met zijn gezin opgegroeid in Jeruzalem. Zijn vader was ook een 

Farizeeër. (Hand.23:6;26:3-5)                                                                                                 

Paulus had een zus die schijnbaar woonachtig was in Jeruzalem. (Hand.23:16) 

Haar zoon ontdekte het complot van de Joden om Paulus te doden. De zoon verteld 

het aan Paulus, vervolgens aan de hoofdman over honderd en vervolgens aan 

overste Claudius Lysias, (Hand.23:26) waardoor het complot mislukt en Paulus in 

opdracht van de Heere God ook uiteindelijk in Rome terechtkomt om daar het 

evangelie van Christus te verkondigen. (Hand.23:11;12-22)                                             

Hoe oud was de zoon van Paulus zijn zus? (Hand.23:17-19,22)                           

De overste nam de jongeman bij de hand en nam hem apart. (Hand.23:19) 

Jongeman = “neanias” Dat betekent dat hij ergens tussen 24-40 jaar oud was 

waarschijnlijk. (Hand.23:17,18,22)                                                                          

Eutychus werd ook een jongeman genoemd. (Hand.20:7-12)                                      

Saulus werd zelf ook een jongeman genoemd toen hij nog een fanatiek Farizeeër 

was. Hij had toen al een opleiding tot Farizeeër achter de rug. Waarschijnlijk was hij 

al rond of boven de 30 jaar oud. Nog steeds een jongeman! (Hand.7:58;8:1) 

Lees zelf het boek Handelingen en de brieven van de apostelen en ontdek de vele 

andere aspecten en inzichten in het leven van Paulus toen hij nog Saulus heette voor 

zijn bekering en hoe de Heer hem geroepen heeft om een apostel voor de heidenen 

te zijn en welke lessen wij daaruit kunnen trekken als christenen vandaag. 

Hand.9:13-16:”Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man 

gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier 

volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam 

aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 
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uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de 

koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden 

voor Mijn Naam.”                                                                                                   

Hand.13:2:”En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder 

voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” 

Hand.22:21:”En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de 

heidenen.”                                                                                                              

Hand.26:8-23:                                                                                                                          

vers 8 -“Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden 

opwekt?”                                                                                                                       

vs17-18-“en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 

om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de 

macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een 

erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.”                                                                                                    

Rom.1:1:”Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God.”                                                                         

Gal.1:15-24:vs15-16-”Maar toen het God, Die mij vanaf de buik van mijn moeder 

heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade behaagde Zijn Zoon in mij 

te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou 

verkondigen, ging ik meteen niet te rade bij vlees en bloed…”                                              

Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Wie bent U Heere? Ik ben Jezus, Die u 

vervolgt! (Hand.9:3-5)                                                                               

Gal.2:8:”(Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de 

besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen.”                                            

Efe.3:8:”Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de 

heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 

verkondigen.”                                                                                                                         

1 Tim.2:7:”Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (‘ik zeg de waarheid in 

Christus, ik lieg niet’), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid.”                      

2 Tim.1:11:”waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de 

heidenen.”                                                                                                                           

2 Petr.3:15-16:”en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook 

onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u 

geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter 

sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de 

onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de 

andere Schriften.”                                                                                                      

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen, uitdagen, richten en vormen 

broeders en zusters, om vast te houden aan het geïnspireerde woord van 

God.                                                                                                                                

(o.a.1 Tim.4:9,16; 2 Tim.3:16-17; 2 Petr.1:19-21) 


