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Laatste voorbeelden voor 2024 

Intro. Wat hebben de inwoners van de volgende streken en/of landen met elkaar gemeen uit  

Hand.2:9-11? Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea,  Kappadocië, 

Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, Libië, Romeinen, Joden, zowel als proselieten, 

Kretenzen en Arabieren.                                                                                                                                 

Zij waren geboren buitenlandse Joden en of tot het Jodendom bekeerden.(Proselieten)       

En daar gelegerde soldaten. (Hand.2:5,8-11)                                                                                                                                

Zij hoorden de Galileeërs tot hen spreken in hun eigen taal en waren daar uitermate 

verwonderd over. (Hand.2:6-8)                                                                                                                                

Zij hoorden de toespraak van de apostel Petrus op pinksterdag. (Hand.2:14)  

Wat gebeurde er nadat de toehoorders de toespraak van Petrus hebben aangehoord? 

Hand.2:36-47:                                                                                                           

Zij werden diep in hun hart geraakt!                                                                                            

Zij stelden een levensbepalende en koersveranderende vraag:                                                   

“Wat moeten wij doen, mannen broeders?” (vs 37)                                                                                                                 

Het antwoord van de apostel Petrus luidt:                                                                                                                      

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (vs 38)                                                                                                                                               

Zij, die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt en toegevoegd. +/-3000(vs41)                

Zij bleven volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, het breken van het 

brood en de gebeden. (vs 42)                                                                                                       

Kijk naar o.a. de volgende voorbeelden van mensen die tot geloof kwamen in het N.T.:                                                                                        

Inwoners uit de stad Samaria: ( Hand.8:5,12-14)                                                                 

De kamerheer uit Ethiopië: (Hand.8:26-39)                                                                                  

Saulus: (Hand.9:1-19)                                                                                                                 

Cornelius en zijn huishouden: (Hand.10:1-48)                                                                                

Inwoners van Fenicië, Cyprus en Antiochië: (Hand.11:19-23)                                                         

Inwoners van Lystre en Derbe en omstreken: (Hand.14:5-22)                                                         

Lydia, de puperverkoopster uit Thyatira en haar huishouden: (Hand.16:11-15)                                                                                  

De gevangenisbewaarder uit Filippi en zijn huishouden: (Hand.16:25-34)                                                     

Inwoners van Thessalonica: (Hand.17:1-4)                                                                                  

Inwoners van Berea: (Hand.17:10-12)                                                                                            

Inwoners van Athene: (Hand.17:15-34)                                                                                        

Kijk naar Aquila, Priscilla en Apollos: (Hand.18:1-3,24-28)                                                                                        

Inwoners van Korinthe, waaronder Crispus, hoofd van de synagoge en zijn huis:(Hand.18:5-8)                                 

De school van Tyrannus en de inwoners van Asia: (Hand.19:9-10)                                                  

Kijk naar o.a. het voorbeeld van de christenen uit Rome, Galatië, en Kolosse:                                        

Rom.6:1-6: In Christus Jezus gedoopt, gestorven, begraven en opgewekt. Een nieuwe mens 

geworden.                                                                                                                                

Gal.3:22-27: Kinderen van God geworden door het geloof in Jezus Christus. Gedoopt in 

Christus en bekleed geworden met Christus.                                                                                                                        

Kol.2:6-12;3:1-4: Christus aangenomen. Met Hem begraven in de doop. Met Hem opgewekt, 

door het geloof in de werking van God. Met Hem levend gemaakt. Zoekende naar de dingen 

die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.  
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 Conclusie:   

Ik daag ons allemaal uit om de aangehaalde voorbeelden en de talloze andere voorbeelden, 

die ik niet genoemd heb uit het Nieuwe Testament, zelf te bekijken.                                                                                               

Waarom werden de mensen gedoopt?                                                                                    

Waarom wilden zij gedoopt worden?                                                                                          

Wat betekenen deze voorbeelden voor mijn leven anno 2024 en komend 2025?                                                                                              

Ben ik in orde met de Heere God?                                                                                                 

Hoe weet ik of ik in orde ben met de Heere God?                                                                              

Wil ik daadwerkelijk in orde zijn met de Heere God?                                                                                             

Geloof ik dat Zijn geïnspireerde woord betrouwbaar is?                                                                 

Geloof ik dat de Bijbel mij Gods wil voor mijn leven bekend maakt?                                                                                                                                     

Wat deed ik of wat ga ik doen met de informatie die de Heer mij geeft in de Bijbel?                     

Wat heb jij gedaan met de informatie die jij hebt ontdekt in de Bijbel?                                         

Wat ga jij doen met de informatie die je hebt gehoord? 

Ik wens jullie allemaal een door God gezegend 2025 toe.                                                               

Een hart dat zich (gaat) richt(en) op God en luistert naar Zijn stem die tot jou spreekt in Zijn 

Woord, de Bijbel!                                                                                                                      

Mocht je nog vragen hebben of meer uitleg zoeken of nieuwsgierig zijn, spreek mij of iemand 

anders dan aan tijdens het koffiemoment. 

Op pagina 2 en 3 staan een vijftigtal uitdagende, oproepende, bemoedigende en 

opbouwende teksten met betrekking tot de Bijbelse doop en wat daarmee o.a. verband houdt.:   

Matth.28:16-20(19);Mark.16:15-16(16);Hand.1:1-4;2:40;5:31;11:18;13:24;14:15; 

15:3,7-11,19;17:30;19:4;20:21;21:20,25;24:15;26:18,20;28:27;Rom.2:2,4;3:22,23-

26;4:24;5:9-10;6:1-8;8:22-26,28;10:9,14;15:12,16;1Kor.1:18,21;2:2,12;12:12-14; 

2Kor.1:9,10;3:4;4:13;Gal.3:22-29;5:5;Efe.1:18-19;3:12;4:4-6;Fil.3:20;Kol.2:4-15(12); 

3:1-4; 1Thess.1:10;4:14;1Tim.1:16;4:15-16;2Tim.2:25;3:14-17;Tit.3:3-8;                       

Hebr.1:1-3;4:12-13,14; 5:12-14; 6:1-3;9:27-28;10:39;11:6;12:28;1Petr.3:18-22; 

2Petr.3:9,13;1Joh.1:7-10;3:2,14,23-24;5:15,18-20;     

”Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij 

gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en 

de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door 

Jezus Christus, onze Zaligmaker.” – Tit.3:4-6          
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HOREN                                                                                                                                                                                           

 GELOVEN            

             BEKEREN          

         GEHOORZAMEN        

                      GEDOOPT                                                                             

           GENADE                                        

                                                                   GEKREGEN                     

GEGEVEN                       

    GEZONDEN                                                                                                                                             

           VOLGEN                                                                                    

     BEHOUDEN                                       

            VERTROUWEN               

         VERWACHTEN 

 

In Jezus Christus, onze Heer en Heiland! 

 

 

”Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld 

en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees 

daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kol.2:6-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

”Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar 

Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en 

niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 

in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u 

met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kol.3:1-4)                                                                                                                                                                                                                                                                         

”Hij is het Beeld van de  onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, 

die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; 

alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle 

dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de 

gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de 

Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen 

zou.” (Kol.1:15-19)                                                                                                                                                                                                                              

”In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 

zonden.”(Kol.1:14)            


