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Jezus Christus, de geestelijke Rots! 

Intro. Wij weten, wij horen te weten, wij zouden moeten weten, wij willen weten dat:   

“Jezus Christus onze geestelijke Rots was, is en voor eeuwig en immer blijft”!                             

1 Kor.10:1-4 ”En ik wil niet, broeders, …en die rots was Christus.”                                                   

”Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt!                                                                    

Jezus Christus is onze geestelijke Rots!                                                                                

Laten wij net zoals o.a. Mozes, Hanna, David, de profeten, de psalmisten, de apostelen 

en de legio voorbeelden uit de Bijbel, de Naam van de Heere aanroepen en grootheid 

geven aan onze God!                                                                                                          

Deut.32:1-4 Luister naar wat Mozes zingt: ”…Hoor mij aan…Want ik zal de Naam van de 

HEERE uitroepen: geef grootheid aan onze God!”                                                                                                            

Laten wij samen zingen lied 218: “Hij is een rots.”                                                              

1 Sam.2:1-3 Luister naar wat Hanna bad: “Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er 

is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.”                                       

2 Sam.22:1-3 Luister naar wat David zingt: “De Heere is mijn rots en mijn burcht en 

mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn 

van mijn heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser..”(Ps.18:1-4,31-33,47; 31:1-4) 

Ps.19:15 Luister naar het lied van David:                                                                                  

Laten wij samen zingen lied 97: “Mogen de woorden van mijn mond…”                                                                                                         

Jes.44:6-8 Luister naar wat de profeet Jesaja zegt: “Zo zegt de HEERE, de Koning van 

Israël, zijn Verlosser; de Heere van de legermachten: Ik ben de Eerste en ik ben de 

Laatste, en buiten Mij is er geen God.”                                                                             

Conclusie. Laten wij een voorbeeld nemen aan: De lofprijzingen van God! Het 

vertrouwen dat in God gesteld wordt! Het gehoorzamen van God! Het luisteren naar 

Gods Woorden! Het bekeren tot God! Het volgen van God! Afhankelijk zijn van God!                                                                                                                             

Laten wij niet dezelfde vergissingen, dezelfde fouten (blijven) maken!                                  

Leer van de slechte en van de goede voorbeelden die God ons geeft in Zijn Woord!               

Verlang niet naar het kwade!                                                                                                   

(ver)Val niet in afgoderij, in hoererij!                                                                                          

Verzoek Christus niet!                                                                                                                

Mor niet!                                                                                                                                

Zorg dat jij niet valt, maar stel je vertrouwen op de Heere jouw God! (1 Kor.10:12)                           

Ervaar en wees verzekerd dat Hij jou altijd bijstaat in elke beproeving die op jouw pad 

komt! Jij kunt elke verzoeking aan, omdat God jou de uitkomst en de kracht geeft om de 

verzoeking te weerstaan! (1 kor.10:13)                                                                                                                                     

Ontdek en onderzoek zelf de legio Bijbelteksten die verwijzen naar Jezus Christus 

onze Rots!                                                                                                                                      

1 Kor.10:5-13:                                                                                                                   

Laten wij samen zingen lied 69: “ ’k Stel mijn vertrouwen”  

 


