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“ Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.” 

1 Tim 1:15:”Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in 

de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” 

Vertrouw jij deze woorden? Neem jij het aan? Is dit op jou van toepassing?               

Christus Jezus is in deze wereld gekomen, om mij de zondaar, redding te brengen!                     

Hoor jij Jezus Zijn zachte stem tot jou spreken vanuit Zijn geïnspireerde Woord? 

1 Tim.4:9-11:”Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor 

spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben 

op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de 

gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.”                                                                        

Span jij je in om het betrouwbare woord vast te houden? Heb jij jouw hoop gevestigd 

op de levende God? De Heere God behoudt mij! De Heere God behoudt ons!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Leren wij, roepen wij op en moedigen wij elkaar aan om individueel en gezamenlijk 

onze hoop op de levende God te blijven vestigen? 

1 Tim.4:15-16:”Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied 

openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u 

dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.”                                                  

Overdenken! Er in leven! Vorderingen maken! Volharden!                                                      

Acht slaan op jezelf en op de leer! 

2 Tim.2:2:”En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan 

trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”                                            

Wat wij gehoord hebben uit Gods woord, wat wij gelezen hebben in Gods woord, laten 

wij het op een correcte, bijbelgetrouwe manier doorgeven aan betrouwbare mensen, 

opdat zij ook anderen kunnen onderwijzen. Een levenslange opdracht! 

2 Tim.2:7-11:”Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle 

dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het 

nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en 

draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. 

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in 

Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar 

woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen zij ook met Hem leven.”                            

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om open te staan, opdat de Heere ons inzicht 

geeft!  Jezus Christus is uit de doden opgewekt! Gods Woord is niet gebonden!                        

Gods Woord is betrouwbaar. Wij die begraven zijn met Jezus door de doop in Zijn 

dood, wij zullen ook met Hem leven. (o.a. Rom 6:1-8;Gal.2:19-20;Kol.2:12) 

2 Tim.3:14-16:”Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, 

omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die 

u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.          
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Heel de Schrift  is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te 

weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.” (2Petr.1:19-21)                                                                

Laten wij elkaar aanmoedigen om te blijven bij wat wij (al) geleerd hebben uit Gods 

Woord! Waarvan wij verzekerd zijn! Denk terug aan het moment waarop jij voor het 

eerst serieus in aanraking gekomen bent met de Bijbel. Koester die momenten dat de 

zachte stem van de Heer tot jou sprak en nu nog tot jou spreekt vanuit Zijn Woord! 

1 Tim.6:15-16:”De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere 

der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een 

ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook 

zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.” (1 Kor.15:1-58)                                                                             

Laten wij samen de Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, prijzen, loven, 

aanbidden, danken en gehoorzamen. Hem zij eer en eeuwige kracht.  

Tit.2:13-14:”terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid 

van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons 

gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen 

volk zou reinigen, ijverig in goede werken…”                                                                     

Laten wij dankbaar zijn dat Jezus Christus, onze Zaligmaker, ons heeft vrijgekocht!             

Hij reinigt! Hij wist uit! Hij maakt schoon! Hij houdt vast! Op Hem hopen wij! 

Tit.3:4-8:”Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot 

de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van 

rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het 

bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke 

mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; opdat wij, 

gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop 

van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen 

sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan 

in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.”                                 

Laten wij samen God danken als wij de maaltijd des Heren gebruiken. Hij maakt zalig! 

Hij behoudt! Hij vergeeft!  Hij maakt ons schoon door het vergoten bloed van Jezus 

Christus! Door Jezus zoenoffer aan het kruis op Golgotha worden wij gereinigd. Het is 

niet onze eigen verdienste, maar Gods grote barmhartigheid, door het bad van de 

wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 

Uitdaging: Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard broeders 

en zusters! Lees Gods Woord elke dag en ontdek zelf hoe Gods zachte stem jouw 

hart beroert, aanraakt, troost, vasthoudt, hoop geeft en verandert? (Hebr.4:7,11-13)                                                                                                       

Laten wij samen God danken als wij de maaltijd des Heren gebruiken. 

Amen 

 


