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De kostprijs berekenen! 

Intro.: 

Wat hebben de volgende zaken gemeen?                                                          

Aanstoot nemen aan… (allen – Matth.26:31)                                                

Verloochenen van… (Petrus – Matth.26:34-35)                                               

Verlaten en vluchten… (Al de discipelen – Matth.26:56) 

Jezus zegt: ”Deze nacht zult U allen aanstoot aan Mij nemen.” (Matth.26:31)                                           

De Heer laat zien dat de profetie van de profeet Zacharia op Hem betrekking heeft. 

(Zach.13:7)                                                                                                                                   

Petrus zegt: “Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik nooit.”(Matth.26:33)                                                                                                                     

”Ik zal nooit aanstoot aan U nemen.”                                                                                        

Hoe zou jij gereageerd hebben in Petrus schoenen staande?                                                   

Jezus zegt: “Deze nacht zult u Mij driemaal verloochenen, voordat de haan gekraaid 

heeft Petrus.” (Matth.26:34-35)                                                                                             

Petrus zegt: “Ik zal u beslist niet verloochenen, al moest ik sterven.” (Matth.26:35)       

Alle discipelen zeggen: “ Wij zullen U beslist niet verloochenen.” (Matth.26:35)     

Probeer je zelf te verplaatsen in de schoenen van de discipelen.                                                

Kijk wat er gebeurt in de hof van Gethsémané. (Matth.26:36-46)                                                                      

Kijk naar wat er gebeurt als Jezus wordt  gevangen genomen.  (Matth.26:47-56)             

De discipelen komen er achter dat het klopte wat Jezus had voorzegd!                                               

”maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden. 

Toen verlieten al de discipelen Hem en vluchten.” (Matth.26:56)                                   

Petrus komt er achter dat het klopte wat Jezus over hem gezegd had, dat hij Jezus 

driemaal zou verloochenen, voordat de haan kraaide. (Matth.26:69-75)                                             

Let op de reactie van Petrus:                                                                                                       

“Ik weet niet wat u zegt.” - 1e keer – (Matth.26:70)                                                                       

”Ik ken de Mens niet.” – 2e keer – (Matth.26:72)                                                                      

”Ik ken de Mens niet.” – 3e keer – (Matth.26:74)                                                                      

”En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die 

tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal 

verloochenen. (Matth.26:75)                                                                                                                    

”Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.” (Matth.26:75) 

Hoe reageer jij wanneer jij moet opstaan voor jouw geloof?  Hoe heb jij gereageerd in 

het verleden?  Hoe wil jij gaan reageren in de toekomst?                                                                                                                                                                                                

Jezus zegt:”En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van 

Mij zijn.” “Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van 

Mij zijn.” (Luk14:27,33)                                                                                                             

Jezus zegt:”Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of 
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moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het 

Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters 

en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het 

eeuwige leven.” (Mark.10:29-30) 

Conclusie: 

Joh.16:16-17:26: vs16:16-“Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult 

Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader….”vs17:25-26- “Rechtvaardige Vader, de wereld heeft 

U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden 

hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde 

waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.”  

Joh.16:27:”want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd 

dat Ik van God ben uitgegaan.” 

Uitdaging: 

Wees verzekerd in de Heer.                                                                                               

Hou vast aan jouw geloof, in de Zaligmaker van jouw ziel, onder alle omstandigheden 

die op jouw pad (gaan) komen in het leven.                                                                    

Jezus Christus, Die voor jouw zonden is gestorven aan het kruis op Golgotha.                  

Jezus Christus, Die is begraven, opgestaan, verschenen en opgevaren naar de hemel 

om plaats te bereiden voor al Zijn kinderen!                                                                                                 

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen en oproepen in de blijde verwachting van Zijn 

wederkomst.                                                                                                                           

Ben jij al een kind van Jezus Christus geworden, zoals de Galaten?                                                  

Gal.2:26-27:”Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want 

u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”                                                                                                                    

Laat wij dan samen, als Zijn kinderen, feest vieren en  Zijn offer aan het kruis 

gedenken. 


