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Christus is gestorven, opgestaan en terug levend geworden met een doel! 

Rom.14:1-“Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over 

meningsverschillen te strijden.”                                                                                            

Aanvaard elkaar in het geloof. Strijd niet onderling over meningsverschillen. Deze 

richtlijn lees je op meerdere plaatsen in de Bijbel.                                                                                       

Rom.14:5-6-“De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de 

dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn…”                                         

Houdt de Heere in ere en dankt God.                                                                                

Rom.14:8-9 –“Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij 

voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is 

Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel 

over doden als levenden zou heersen.” Wauw!                                                                 

Wij zijn van de Heere, bij leven en bij dood!Wat een zegening!                                                                                                                                                                                  

Wat een zekerheid!  Wat een troost! Wat een hoop!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wat een mooi verlangen! Wat een mooi toekomstperspectief!                                                                                               

1 Kor.3:23 –“U echter bent van Christus en Christus is van God.”                                                    

1 Kor.6:19-20 –“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die 

in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers 

duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” 

Rom.14:11-12 –“Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij 

zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor 

zichzelf rekenschap geven aan God.”                                                                                        

Rom.15:2-3-“Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad 

van hen die U smaden, is op Mij gevallen.” Voorlezen: Rom.4:13-25                                                                           

Rom.15:4 –“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder 

geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de 

hoop zouden behouden.” Wauw! Knoop het in je oren en neem het ter harte!                                                                                                     

Rom.15:11 –“Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!” Zing.(153) 

Looft de Here, alle gij volkeren. Prijst Hem, alle gij natiën; want Zijn goedertierenheid 

is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.”                                                       

Wat een zegening, wat een geruststelling. Gods plan is goed. Zijn plan is doordacht, 

uitgevoerd en volbracht. In Christus, met Christus en door Jezus Christus!                              

Joh.19:28-30 –“Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het 

Schriftwoord vervuld zou worden:….Het is volbracht!.. Hij gaf de geest.” Aan het kruis 

op Golgotha. Voor jou! Voor mij! Voor ons!                                                        

Gebed:Rom.15:13 –Persoonlijk gemaakt:“De God nu van de hoop moge (ons) 

vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat (wij) overvloedig (zijn) in de 

hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”!!!  


