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“Bewaren, zonder rekening te hoeven houden met een vervaldatum!” 

Intro. Wanneer je iets wilt bewaren zijn er verschillende zaken waar je rekening 

mee moet houden. Wat wil je bewaren? Hoe lang wil je het bewaren? Moet je 

rekening houden met de houdbaarheidsdatum? Waar ga je het bewaren? Waarin 

ga je het bewaren? Hoe vaak en op welke momenten wil jij eraan of erbij kunnen 

komen?                                                                                                                          

Hou, indien nodig rekening met vocht, temperatuur, ongedierte, toegankelijkheid en 

nog vele andere faktoren waar je rekening mee moet houden als jij iets wilt bewaren. 

In de genoemde zaken betreft het fysieke objecten of aan bederf onderhevige 

producten.                                                                                                        

Tegenwoordig bestaan er niet alleen fysieke kluizen of opbergkasten om waardevolle 

spullen te bewaren, maar bestaan er ook virtuele kluizen om waardevolle spullen en of 

gedachten op te slaan en te bewaren.                                                                                          

Vanmorgen wil ik dieper stilstaan bij “Horen en Bewaren”                                                    

Specifiek over het horen en bewaren van Gods Woord! 

Luk.11:28”Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en 

het bewaren.”                                                                                                                    

Stel je zelf eens de volgende vragen:                                                                                                                          

Wanneer, waar, waarom en  hoe heb jij het Woord van God gehoord?                                                                                                                          

Waar bewaar jij het Woord van God?                                                                                   

In de boekenkast? In de kluis? Op het nachtkastje of op een andere veilige plek?                                                                           

Voor mij als christen telt het volgende:                                                                                  

Ik hoor, ik hoorde, ik heb gehoord. Ik wil horen, ik ga horen, ik zal blijven horen!                                    

!”Het Woord van God”!                                                                                                                                 

Ik bewaar, ik bewaarde, ik heb bewaard. Ik wil bewaren, ik ga bewaren, ik zal blijven 

bewaren!                                                                                                                          

!”Het Woord van God”! 

Matth.7:21”Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 

Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” 

Rom.2:13,16vs13-”Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, 

maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.” Vs16–“Zo zal het gaan op 

de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus 

Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.”                                                                                      

Laten wij er op toezien broeders en zusters, dat wij Gods Woord horen!                             

Dat wij er ook naar luisteren!                                                                                         

Dat wij Zijn Woord op de juiste plek bewaren!                                                                   

Niet op de menselijk bedachte veilige plekken!                                                                 

Wij zijn Gods schepselen en Hij heeft ons een hart gegeven, om al Zijn woorden te 

kunnen horen, verstaan, begrijpen en te bewaren!                                                                                                                

Een hart met zeeën van “terabyte’s” aan (opslag)ruimte!                                                                      



Ons hart is niet alleen de motor voor onze bloedcirculatie! Ons hart stuurt ons hele 

systeem aan. Ons hart geeft leiding aan onze zintuigen.                                                      

Mijn hart tikt en tikt voor de Heere God! De Heere der legermachten!                                                                                                                 

Hebr.3:6”Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij als wij 

tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar 

vasthouden.”                                                                                                           

Hebr.4:7b”Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.” 

Laten wij dit ter harte nemen broeders en zusters!                                                            

”Knoop het als het ware in jouw oren”! Om het in een spreekwoord te stellen!                                                                                    

Hou de verbinding tussen jouw zintuigen en jouw hart open voor God! Doe de kluis-

deur van jouw hart niet op slot voor God!                                                                             

Zo heeft God ons immers perfect geschapen! 

Conclusie:                                                                                                                         

Laten wij elkaar aanmoedigen, oproepen, stimuleren en uitdagen om “Jezus zachte 

stem” te horen! Precies zoals ons jaarthema dit jaar. Ons hart voor Hem open te 

stellen en daadwerkelijk te luisteren naar de stem van God! 

Bekijk wat de volgende spreekwoorden in jouw leven betekenen en kunnen (gaan) 

betekenen: 

”Wie wat bewaart, die heeft wat!”                                                                                  

”Wie God bewaard, is wel bewaard!”                                                                                  

Wie op God vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd!” 

Hebr.6:19-20”Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 

onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is 

de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van 

Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.”                                              

Hebr.13:8”Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”                      

1 Tim.2:5”Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de 

mens Christus Jezus.” 

Uitdaging:                                                                                                                             

Doe jij ook mee?                                                                                                                      

Ik luisterde, ik heb geluisterd, ik luister, ik wil luisteren, ik ga luisteren, ik blijf 

luisteren naar Gods stem!                                                                                             

Luisteren is (wordt)een actief werkwoord in mijn leven!                                                                                             

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen broeders en zusters om elke dag actief te 

luisteren naar Jezus zachte stem!                                                                                        

Niet alleen op zondagmorgen, maar elke dag van de week! 
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