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Belasting betalen!? 

Intro.: Het is en blijft een discussiepunt. Moeten wij belasting betalen? Hoeveel 

belasting? Aan wie moeten wij belasting betalen? Waarop moeten wij belasting betalen? 

Wordt het wel juist gebruikt, mijn zuurverdiende belastinggeld?                                                                                                         

De overpriesters en de schriftgeleerden probeerden Jezus constant te vangen op Zijn 

woorden en wilden de hand aan Hem slaan.(o.a.Lk.20:19)                                                        

Lukas 20:20-26:                                                                                                                     

Zij stuurden spionnen en dachten Jezus op een sluwe manier te verzoeken.(Lk.20:23) 

Lk.20:21 –“En zij stelden Hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U juist 

spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van 

God naar waarheid onderwijst.” Dan komen zij met de eigenlijke (strik)vraag: 

Lk.20:22 –“Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?”                                       

Let op het antwoord van Jezus: Jezus wist dat zij Hem wilden verzoeken! (Lk20:23)                                                                                          

Lk.20:24-25 –“Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij 

antwoordden en zeiden: Van de keizer. En Hij zei tegen hen: Geef dan aan de keizer 

wat van de keizer is en aan God wat van God is.”                                                                 

Het resultaat is: Zij konden ondanks hun sluwheid Jezus niet vangen op Zijn woord!                                                                                                              

LK.20:26 –“Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij 

verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen.” 

God heeft het opstandige volk vanaf het allereerste begin dat zij Samuel om een 

koning vroegen, zoals de volken om hen heen, gewaarschuwd voor de gevolgen! 

1 Sam.8:1-22:                                                                                                                      

 Het volk vraagt Samuel om een koning over hen aan te stellen, in de plaats van zijn 

zonen. Omdat de zonen van Samuel niet in de wegen van hun vader gingen. (8:3)                 

Deze vraag was kwalijk in de ogen van Samuel en hij bad tot de HEERE. (8:5-6)   

Let op de waarschuwing die God via Samuel aan het volk geeft:                                            

1 Sam.8:7-9 –“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk 

in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Mij 

hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. Overeenkomstig 

alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dg dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot 

deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. 

Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de 

handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.”                                                                                          

”Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal”: (8:11)                  

Uw zonen en dochters zal hij nemen voor: (8:11-17)                                                                         

Voor de legerdienst, veldarbeiders, werkmannen, zalfbereidsters, kooksters, baksters. 

Uw akkers, wijngaarden, olijfgaarden pakt hij af.                                                                   

Een tiende van uw opbrengst zal hij van u nemen.                                                                             

Hij maakt u tot slaven in dienst van de koning. 
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Let op de waarschuwing die Samuel van God aan het volk moet geven:                                     

1 Sam.8:18 –“U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich 

gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden.”                                             

Let op de reactie van het volk!                                                                                                              

1 Sam.8:19-20 –“Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. 

Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al 

de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze 

oorlogen voeren.”                                                                                                                           

Zij verwerpen God als Koning over hen! Zij willen zijn als de volken om hen heen! 

Met alle gevolgen van dien! Kijk naar de geschiedenis van het volk vanaf de eerste 

koning die over hen wordt aangesteld: Saul – (1 Samuel 9) 

Matth.17:24-27:                                                                                                                   

”…vs24-Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?..”vs25-26“..Wat denkt u, Simon? De 

koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van 

vreemden? Van vreemden, Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld.”              

Let op wat Jezus vervolgens tegen Petrus zegt:                                                                     

vs27-“Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en 

pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem 

die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.” (Een stater is dus vier drachmen waard.) 

Om geen aanstoot te geven: Ga en betaal de twee drachmen die wij per persoon 

schuldig zijn. (Ook al zouden wij vrijgesteld moeten zijn als zonen!) 

Rom.13:1-7:                                                                                                                         

vs1-2 -”Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld 

zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God 

ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, 

en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.”                                                                                                                        

…vs5-7 –“Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, 

maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook 

belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig 

zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol 

aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.” 

Konklusie:                                                                                                                                

Laat deze passages bezinken en onderzoek de Bijbel over het betalen van belastingen. 

Kijk hoe jij met deze kwestie omgaat op basis van wat jij in de Bijbel ontdekt. 


